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VOORZIENINGEN VOOR DE TOEKOMST

Een eigen huis en spaargeld tegenover verkwisting.

Broeder en zuster B. hebben niet geleerd zuinig te zijn. ... Ze hebben alles achteloos
uitgegeven, ook al hadden ze nog zo veel. Zij genoten zo lang ze konden, maar toen er tegen-
slagen kwamen, waren zij helemaal niet voorbereid. ... Als broeder en zuster B. zuinig met
hun geld waren omgesprongen, en zich hadden geoefend in zelfverloochening, dan hadden zij
nu al een eigen huis gehad, en bovendien nog spaargeld over gehouden voor tegenslagen. Zij
leren maar niet zuinig te zijn, zoals andere mensen, van wie zij soms afhankelijk geweest
zijn. Als zij deze les niet leren, wordt hun karakter op de dag van God niet volmaakt bevon-
den. 1)

Dit advies kan u helpen.

U werkt in een zaak, die zo nu en dan opeens grote winst maakt. U hebt niet geleerd,
zuinig met het verdiende geld om te gaan, met het oog op tijden waarin niet zo gemakkelijk
geld verdiend wordt. U hebt veel uitgegeven aan allerlei denkbeeldige behoeften. U en uw
vrouw hadden moeten begrijpen, dat God van u vraagt, dat u uw smaak en verlangens niet te
hoog stelt. Dan kunt u iets opzij leggen voor de toekomst, in plaats van alleen maar voor het
heden te leven. U had nu welgesteld kunnen zijn. Uw gezin zou een comfortabel leven leiden.
U moet leren, ... met weinig geld zo lang mogelijk uit te komen. 2)

Een gezin dat stelselmatig moet sparen.

Als u naar behoren zuinig was geweest, zou u vandaag een kapitaal hebben, dat u voor on-
verwachte situaties hadden kunnen gebruiken, en waarvan u Gods zaak had kunnen onder-
steunen. U moet elke week een deel van uw inkomen opzij leggen, waar u pas aan mag ko-
men, als u echt gebrek lijdt - 6f om het als offer aan de Gever terug te geven. ...

U bent niet verstandig en zuinig met het door u verdiende geld omgegaan. Dan had u
speelruimte gehad, voor als u ziek zou worden en het gezin het zonder uw inkomsten moet
stellen. Uw gezin moet iets hebben om op terug te vallen, als u in moeilijkheden komt. 3)

Een ander gezin krijgt advies over een spaarrekening. U moet elke week vijf of tien
dollar opzij leggen, waar u niet aan mag komen, tenzij er ziekte is. Door zuinig te zijn, kun-
nen u iets met rente vastzetten. Als u verstandig met uw geld omgaat, kunt u wat sparen, als
uw schulden betaald zijn. 4)

Ik ken een gezin, dat twintig dollar per week verdiende en elke cent van dat geld
uitgaf. Terwijl een ander gezin dat net zo groot was, twaalf dollar per week verdiende,
maar één of twee dollar per week spaarde. Dat speelden ze klaar, door zich in te houden bij
het kopen van dingen die nodig leken, maar waar ze ook zonder konden. 5)
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Beveilig uw eigendom door een goed testament.

Trouwe rentmeesters van eigendommen van de Heer weten precies, hoe hun zaken
ervoor staan. En als ze verstandig zijn, zijn ze op elke onverwachte gebeurtenis voorbereid.
Zou er plotseling een einde komen aan hun genadetijd hier op aarde, dan blijven de men-
sen die de nalatenschap moeten regelen niet in grote verwarring achter.

Veel mensen houden zich niet met hun testament bezig, zolang ze voor het oog nog
gezond zijn. Maar onze broeders en zusters moeten deze voorzorg nemen. Zij horen op de
hoogte te zijn van hun financiéle situatie en mogen niet toestaan, dat hun zaken niet op
orde zijn. Ze moeten hun zaken z6 regelen, dat zij het te allen tijde kunnen achterlaten.

Testamenten moeten aan de wet voldoen. Als ze eenmaal opgemaakt zijn, kunnen
zij jarenlang zonder schadelijke gevolgen blijven liggen, ook al doet men van tijd tot tijd
schenkingen aan de zaak van de Heer. Broeders en zusters, de dood komt geen dag vroe-
ger, als u uw testament gemaakt heeft. Zorg ervoor, dat u Gods zaak niet vergeet, als u via
een testament uw bezittingen aan uw bloedverwanten nalaat. U bent Zijn instrument, die
Zijn eigendom in bezit heeft. U moet eerst nagaan, welke aanspraken Hij op u kan doen
gelden. Natuurlijk mogen vrouw en kinderen niet hulpbehoevend achterblijven. Voor hen
moet u zorgen, als ze dat nodig hebben. Maar zet niet een lange rij bloedverwanten, die
niet behoeftig zijn, in uw testament, omdat dit nu eenmaal de gewoonte is. 6)

Zorg tijdens uw leven voor Gods zaak.

Laat niemand denken, dat hij aan de geest van Christus voldoet, als hij zijn leven lang
bezittingen oppot, en dan bij zijn sterven een deel van zijn bezit via een legaat aan één of an-
der liefdadig doel vermaakt. 7) Sommige mensen houden hun geld hun leven lang zelfzuchtig
vast, omdat ze te goeder trouw denken, dat ze hun nalatigheid zullen goedmaken, door de
zaak van de Heer in hun testament te gedenken. Maar nog niet de helft van het geld, dat in
legaten weggeschonken wordt, komt ten goede aan het beoogde doel. Broeders en zusters:
verzamel uzelf schatten in de hemel en laat uw rentmeesterschap niet aan anderen over. 8)

Het overdragen van rentmeesterschap aan kinderen is vaak niet verstandig.

Ouders moeten heel voorzichtig zijn, hun kinderen het geld en de middelen toe te ver-
trouwen, die God hun in handen gegeven heeft. Ze moeten er volkomen zeker van zijn, dat
hun kinderen méér belangstelling, diepere liefde en grotere toewijding voor de zaak van de
Heer hebben dan zijzelf. En ook, dat deze kinderen met meer ernst en ijver het werk van God
zullen bevorderen, en nog welwillender de verschillende projecten in dit werk zullen onder-
steunen. Veel mensen geven hun kinderen het geld in handen, om van hun verantwoordelijk-
heid als rentmeester af te zijn. De satan geeft hen in zo te handelen. Want het geld komt in
zo’n geval vaak aan de vijand ten goede. De satan bewerkt, dat het geld voor zijn doeleinden
gebruikt wordt. En het geld, dat Gods zaak zo overvloedig zou kunnen steunen, komt ver-
keerd terecht. 9)
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De vloek van opgestapelde rijkdom.

Mensen die rijkdom opstapelen, laten de vloek van die rijkdom aan hun kinderen na.
Het is een zonde, een verschrikkelijke, zielen in het verderf stortende zonde, als vaders en
moeders dit doen. En deze zonde zet zich voort in hun nageslacht. Vaak doen kinderen in
zo’n geval buitensporige uitgaven. Ze leven erop los, totdat ze aan de bedelstaf vervallen. Zij
kennen de waarde niet van de erfenis, die zij erdoor jagen. Als hun vader en moeder het juiste
voorbeeld hadden gegeven - niet oppotten, maar God en anderen laten delen in hun rijkdom -
dan zouden ze voor zichzelf een schat in de hemel hebben verzameld. Dan hadden ze zelfs in
dit leven vergelding ontvangen in de vorm van vrede en geluk. En voor het toekomstige leven
hadden ze dan eeuwige rijkdom verworven. 10)
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